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In de kleuterklassen was het de voorbije maand een echt
avontuur in de jungle! Onze kleuters maakten kennis met de
st osboi vijf Junglemaatjes: Papegaai, Leeuw, Aap, Krokodil en
Olifant. Deze vrolijke dieren zijn onze nieuwe klasvrienden
geworden en helpen ons om beter te begrijpen wat we
voelen en hoe we met elkaar omgaan.

@ Bij de peuters en eerste kleuterklassen leerden de
kinderen met de Junglemaatjes de basisemoties herkennen
— bij zichzelf én bij anderen. Omdat jonge kinderen de
wereld nog sterk vanuit hun eigen standpunt bekijken,
werken we vooral rond thema’s als: Ik en de groep; Ik kan
dit; Ik voel; Ik speel.

@ In de tweede en derde kleuterklas gaan de kinderen

nog een stapje verder. Door verhalen, spelletjes en

oefeningen leren ze steeds beter samenwerken, gevoelens

uiten en conflicten oplossen. De zes thema’s die daarbij

() " ‘ centraal staan, zijn: Groepsvorming; Communicatie;
Fropodil Emoties; Samen spelen; Conflict en oplossing; Zelfbeeld en

zelfvertrouwen.

Goeiedag. Ik ben heel
Zond drukte om >

De Junglemaatjes zorgen niet alleen voor plezier en
avontuur in de klas, maar helpen onze kleuters ook om met
vertrouwen, respect en vriendschap de wereld te
i ontdekken.

ers en sympathisanten voor de aankoop van zoveel Fruitpakketiten
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| Die dag vertelde pedagoog Pedro de Bruyckere
ons meer over wat écht werkt in onderwijs. Hij
benadrukte dat lesgeven geen simpele checklist
is: wat voor de ene leerling of klas werkt, heeft
soms een ander effect elders.

13 kleine dingen die het verschil kunnen maken.
(en een groot)

Samen gingen we op zoek naar methoden die wel betrouwbaar zijn, omdat ze ondersteund worden door onderzoek.
Pedro liet zien hoe we als school kunnen bouwen aan sterk onderwijs. Daarbij gaf hij praktische voorbeelden van
effectieve didactiek en hoe we die kunnen gebruiken om een kennisrijk curriculum nog beter vorm te geven.

Deze inzichten helpen ons om het leren van alle leerlingen te versterken — stap voor stap, met oog voor ieders
ontwikkeling.

In de adventstijd ontdekken kleuters het licht van
hoop en de vreugde van Kerstmis. Deze periode

nodigt ons uit om even stil te staan, om licht te Een deur gaat open,
zoeken en hoopvol uit te kijken naar Kerstmis. cl
altijd schijnt er ergens

Elke week gaat het licht wat feller branden Elke week een kaars erbij,

en komt Kerstmis een stapje dichterbij. het |11 wordt groter

dat maakt ons blij.

Donderdag 18 december om 9u nodigen we je uit op Dus klop maar aan
een bezinningsmoment in de Kerk van Londerzeel. enwarm je hart,

zet je neer

voor een nieuwe start.

Samen willen we het licht verwelkomen en ons hart openen voor de warmte van Kerstmis.
¥ WELKOM @

T 23/11/2025: papa van juf Ans (BLOK-klas en co-teacher)

Vrijdag 5 december: Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek in onze school &

Zondag 14 december: wereldlichtjesdag: we denken die dag aan alle overleden kinderen over heel de wereld.
Woensdag 17 december : kijkuurtje voor de kindjes die na de kerstvakantie starten

Donderdag 18 december: bezinningsmoment rond Kerstmis in de Kerk van

Londerzeel om 9u

Zaterdag 20 december tot en met zondag 4 januari: kerstvakantie




